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Kinderen van één Vader

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is
Kinderen van één Vader. De gemeente wordt vaak
vergeleken met een gezin. Het gezin waarin je
geboren en opgegroeid bent, zal invloed hebben
op je beeld van de ‘gemeente als gezin’. Ben je
opgegroeid als enig kind of ben je de derde in een
rij van zeven? Heb je als kind een echtscheiding
meegemaakt of is een van je ouders overleden?
Heb je als echtpaar - tot je verdriet - geen kinderen
gekregen? Was er harmonie in jullie gezin of was
er veel ruzie of werden er grenzen overschreden?

Deze verscheidenheid maakt het beeld van het
gezin voor de christelijke gemeente niet minder
geschikt. Het voorkomt juist dat we ons bij het

kijken naar de gemeente laten leiden door een ideaalbeeld. Zet je roze bril maar af als je naar de
gemeente kijkt. Natuurlijk, het is gelukkig vaak een warm ‘gezin’, waarin broeders en zusters naar
elkaar omkijken. Er is zoiets als trouw en onderling dienstbetoon. Er is ruimte om jezelf te zijn en
niet in een voorgevormde mal gestopt te worden Je kunt elkaar genadig de waarheid zeggen. Maar
eerlijk is eerlijk, dat is niet het hele verhaal. Als je met gemeenteleden spreekt kom je verdriet tegen
over iets ergs dat de gemeente is overkomen. Mensen lijden aan de krimp. In de gemeente wordt
soms ook met deuren geslagen, er worden venijnige streken uitgehaald, grenzen overschreden. Het
is misschien niet leuk om te lezen, maar het is wel wat het is. Juist daarom is het beeld van het
gezin helpend. Vanwege de complexiteit aan verhoudingen en relaties, de onuitgesproken
verwachtingen en de geschiedenis die je meedraagt. En bovenal: ook vanwege de oorsprong van
dit gezin. We zijn kinderen van één Vader. Met andere woorden: we hebben elkaar niet uitgekozen,
we hebben geen clubje opgericht van gelijkgestemden. Nee, we zijn aan elkaar gegeven als
broeders en zusters. For better en for worse.

Nog iets waar we als gemeente op moeten letten. Soms heeft een gezin iets geslotens in zich.
Bloedband kan ‘vreemde’ mensen uitsluiten en leiden tot superieure gevoelens ten opzichte van
buitenstaanders. Als je er niet bij hoort, kom je er ook nooit echt tussen. Als we naar de gemeente
kijken als een gezin, dan is het goed je te realiseren dat Jezus Christus, de Heer van de Kerk, geen
vereniging heeft gesticht met leden en een kaartenbak. Bij een vereniging is er een duidelijke grens
tussen wie er wel en wie er niet bijhoort. Zo niet in de kerk. Het is God die Jezus Christus onder ons
gezonden heeft. God de Vader is niet alleen mijn persoonlijke Vader of de Vader van mijn broeders
en zusters in mijn kerk. In de zending van zijn Zoon heeft Hij de hele wereld op het oog. Vanuit dat
perspectief wordt opeens ieder mens die op mijn pad komt mijn naaste. De vraag is: wil ik voor
hem of haar een broeder, een zuster, een naaste zijn?1

1 Zie voor meer informatie over het jaarthema de website van de Protestantse Kerk.
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5 jaar classicale vergadering Veluwe - Welkom!

Op 22 september komen we bij elkaar in de Grote kerk in
Harderwijk. Deze bijeenkomst staat in het teken van vijf jaar
classicale vergadering Veluwe. Pastor Jolanda Aantjes - Lubbersen
uit Hall en Voorstonden en ds. Arnolt Stijf, docent bij de CHE, zullen
beiden vanuit de eigen invalshoek hierover spreken. Onze
classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, leidt aansluitend het
middaggebed. Daarna is er ruimte om elkaar te ontmoeten in de
omloop van de kerk. De bijeenkomst begint om 15.00 uur. Kijk voor

de uitgebreide uitnodiging op de website. Via deze link kunt u zich opgeven.
Gerrit Bok

Goede ontwikkeling

Misschien is het u ook al opgevallen, maar ik zie een goede ontwikkeling. Ontmoeten op de Veluwe
wordt steeds meer een plek waar ervaringen en activiteiten van gemeenten worden gedeeld. Mag
ik u uitnodigen ook gebruik te maken van die mogelijkheid?! Het is goed om te zien wat er in andere
gemeenten gebeurt. Lees het verhaal van de Plantagekerk in Harderwijk: dat kan zomaar ook jouw
ogen openen voor een geloofsgemeenschap in je dorp of je wijk. De expositie van mooie platen van
Kees de Kort: een manier om mensen met elkaar in gesprek te brengen over de persoon en de
boodschap van Jezus. Een festival in Apeldoorn: leuk om te bezoeken en misschien ook
inspirerend voor jouw gemeente. Kortom, er is veel te delen. En wat je deelt, wordt meer!

Plantagekerk in Harderwijk gastvrij voor Urdu-christenen

Ineens waren ze er, tijdens een Taizéviering in de Plantagekerk
in Harderwijk: een achttal Pakistaanse christenen. En daarna
elke zondag. Bij de koffie na dienst werden de eerste contacten
gelegd. Daar bleek pijnlijk dat deze mensen in Pakistan om hun
christelijk geloof ernstig waren bedreigd door Taliban-achtige
elementen. Zij moesten vluchten voor lijfsbehoud, en hun
gezinsleden laten onderduiken. Christenen vormen met minder
dan 2% een kwetsbare minderheid. Eén gezin kreeg een
verblijfsvergunning en een woning in Harderwijk. Dit huis is

sindsdien een toevluchtsoord voor een aantal andere Pakistani die in diverse AZC’s elders in
Nederland wachten op de start van hun toelatingsprocedure, soms al driekwart jaar. Hun lege
dagen vullen zij met diepe geloofsbeleving en met grote zorgen, hutje-mutje gehuisvest ineen
voormalige gevangenis, op een rondvaartboot of in een recreatiewoning, en diep bezorgd om de
ondergedoken gezinsleden thuis in Lahore.
Diverse leden en de diaconie van de Protestantse Gemeente Harderwijk omringen de Pakistaanse
gemeenteleden inmiddels met hun zorg, bijstand en hun netwerk. Zo thuis voelen de gasten zich,
dat er op hun initiatief sinds juni wekelijks op zaterdag een dienst wordt gehouden in het Urdu, de
nationale taal van Pakistan, gericht op Pakistaanse christenen in oost-Nederland. Deze wordt
geleid door ds. Eric Sarwar, de voorganger van de Urdu-gemeenschap in Nederland. Zijn migranten-
gemeente organiseert al jaren zondagse diensten in Rotterdam en in Amsterdam. De
Urdu-gemeente heeft aansluiting gevonden bij de PKN. De Protestantse Gemeente in Harderwijk is
er nog veelkleuriger door geworden.

Govert van der Boom
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Wat de Bijbel ons vertelt

In de Oude of Sint-Alexanderkerk in het
centrum van Bennekom zal van 4 augustus
tot en met 28 oktober een expositie te zien
zijn van afbeeldingen die Kees de Kort
maakte voor de Kijkbijbel. In de Kijkbijbel
zijn de 28 Bijbelverhalen opgenomen, die
het NBG aanvankelijk in losse delen uitgaf
voor kinderen met een verstandelijke
beperking als de serie Wat de Bijbel ons
vertelt. De illustraties werden gemaakt door
de Bergense kunstenaar Kees de Kort
(1934-2022) en hebben bijgedragen aan de
grote bekendheid van de serie. De

tekeningen in de Kijkbijbel hebben iets speciaals. De Kort ontwikkelde zijn unieke stijl door zijn
eigen zoons te observeren bij het tekenen. De inmiddels wereldberoemde illustraties laten vooral
de mensen zien, hun gezichtsuitdrukkingen en de gebaren die ze maken. Ze zijn in rustige vlakken
opgezet, in afwisselende en felle kleuren.
In deze expositie worden uit zes Bijbelverhalen – twee uit het Oude en vier uit het Nieuwe
Testament – steeds enkele illustraties getoond. Kinderen onderling en hun (groot)ouders worden
uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan en de verhalen compleet te maken. De expositie
besteedt ook aandacht aan Kees de Kort als kunstenaar en de enorme verspreiding van Wat de
Bijbel ons vertelt in bijna 100 talen. Daarnaast zullen er activiteiten voor kinderen zijn rondom deze
expositie. Meer informatie hierover verschijnt op www.expooudekerk.nl/nevenactiviteiten.
De tentoonstelling is geopend op vrijdag en zaterdag van 11.00 – 16.00 uur en op
woensdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur. Toegang is gratis. Let op! Incidenteel kan de
tentoonstelling gesloten zijn i.v.m. ander gebruik van de kerk. Dit wordt aangegeven op de website
www.expooudekerk.nl/agenda De tentoonstelling is georganiseerd door de expositiecommissie
van de Oude of Sint-Alexanderkerk.

Festival ZINderZONdag Apeldoorn

Welkom op het Festival ZINderZONdag op zondagmiddag 24 september van
11.45-17.00 uur in de Grote Kerk van Apeldoorn. Een festival voor alle kerken,
voor ieder die ZIN zoeker is en zéker voor twintigers en dertigers.
Tabitha van Krimpen (1998), theoloog en bedrijfskundige, houdt een verhaal
naar aanleiding van haar net verschenen boek Bottom-up kerk. Zijn waar
twintigers zijn over de nieuwste inzichten omtrent twintigers in kerk en geloof.
In workshops worden allerlei thema’s die de jonge generaties raken besproken
en uitgewerkt: klimaat, kunst, ontspullen, geloof in sociale media, verstilling
etc. Én er is een KIDS-programma!

Iedereen die zin heeft om een inspirerende middag mee te maken is welkom. Bedoeld om niet
alleen maar in de kramp van de krimp te schieten en over bezuinigingen of kerkverlating te praten
maar juist om kansen en vergezichten te zien en te beleven. Dus kom, en neem vooral iemand mee.
Het is een festival dus je kunt tijdens de lezing koffie en thee krijgen, je kunt lekker even buiten
kletsen, je kunt inspiratie opdoen aan elkaar en aan de sprekers/werkers. We hopen dat de zon
schijnt en de wind waait! Zie voor meer informatie de website van verschillende wijkgemeenten in
Apeldoorn.
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Cursus Bijbels Hebreeuws

Ds. Jan Lammers uit Beekbergen start voor de negende keer een
cursus Bijbels Hebreeuws. De cursus heeft vaste grond onder de
voet gekregen in Beekbergen.
De cursus van 2 x 10 lessen wordt gehouden in het gebouw van de
hervormde gemeente (Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen, schuin
tegenover de kerk, aan de andere zijde van de Dorpstraat) en wel op
woensdagavonden van 19.00 – 20.00 uur. De cursus van 20 lessen

van een uur kost 80 euro, 40 euro in september en 40 euro in januari. De cursus begint op 13
september en vindt elke woensdagavond plaats. Er is geen les op 18 oktober vanwege de
herfstvakantie en ook niet op 1 november vanwege de dankdag voor gewas en arbeid. In januari
2024 is de eerste les gepland op 10 januari. Geïnteresseerd? Opgave kan (bij voorkeur per email)
bij: Ds. Jan Lammers, Van Schaffelaarweg 38, 7361 AG Beekbergen, tel. 055 - 8441679 of 06 - 40
32 71 09, email: jan@jrlammers.nl

Cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden

De cursus TVG is een inspirerende, leerzame cursus over Bijbel, geloof en praktijk. Er worden
binnen de drie thema’s zeven vakken gegeven: Bijbel (Oude Testament en Nieuwe Testament),
Geloof (Dogmatiek/Geloofsvragen, Kerkgeschiedenis en Wereldgodsdiensten), Praktijk (Praktische
Theologie en Ethiek). Een vooropleiding is niet nodig. De cursus is voor iedereen toegankelijk.
Wat levert de training u op? Opdoen en verdieping van kennis van de Bijbel; Verwerking van
persoonlijke geloofsvragen; Bezinning en doordenking van de vragen die in deze tijd op ons
afkomen, op dogmatisch en ethisch gebied.
De complete cursus beslaat drie jaar, maar het is geen verplichting om de drie jaren te volgen. De
cursus is zo opgezet dat u per jaar kunt inschrijven. Als de cursus wel drie jaar wordt gevolgd,
ontvangt u een mooi certificaat. De cursus wordt gegeven op De Arendshof in Putten, Arendstraat
2, 3882 JJ Putten. Tel 0341353391. 9.00 uur tot 12.20 uur De vaste dag waarop de cursus wordt
gegeven is de zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.20 met een onderbreking van een pauze waarin een
kop koffie of thee. De eerste cursusmorgen is op 2 september.
Voor de cursus TVG kunt u ook terecht in een naburige regio. Op dinsdag 27 juni en dinsdag 5
september zijn er informatieavonden over de driejarige cursus Theologische Verdieping voor
Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en
theologie. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen.
De cursus start weer op dinsdag 19 september. Voor vragen en aanmeldingen kunt u per mail
terecht bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. Zie ook www.tvgijsselland.nl of
www.facebook.com/TVGijsselland.

Kerk in Actiedagen

Heeft diaconaat jouw hart? Vind je het belangrijk om daarbij oog te hebben voor
iedereen en je door anderen, dichtbij en ver weg, te laten inspireren? Kom dan naar
een van de 2 Kerk in Actiedagen! Het thema is: Ga mee! Wereldwijd samen in actie.

Op 11 november in Apeldoorn, op 25 november in Gouda. Zie voor meer informatie en aanmelding
de website van de Protestantse Kerk.
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Professionele Identiteit - persoon, werk en context in balans

In het kader van de Permanente Educatie is een nieuwe cursus
ontwikkeld voor werkers in de kerk die al een tijdje aan het werk
zijn en die willen kijken naar waar ze staan als persoon in hun

werk in relatie tot de gemeente (of de instelling voor categoriaal pastoraat). Zie voor meer
informatie de website van de PThU.

Bronavond: Help de kerk loopt leeg!?

Hoe kun je anderen enthousiasmeren en inspireren om zich in te zetten voor de
plaatselijke kerk? Ds. Jelle de Kok van ‘Leven uit de Bron’ wil predikanten,
kerkenraadsleden en kerkelijk werkers iets laten proeven en smaken van leven uit
de bron, via de beproefde CBA methode: Contact met de Heer en met elkaar,

Bezinning, Activiteiten en bouwstenen. De avond wordt gehouden op 28 september 2023 in
Scherpenzeel (inloop v.a. 19.00 uur; Kerkplein 192 Scherpenzeel. Voor meer informatie en
aanmelding kunt u mailen naar info@levenuitdebron.nl.

Symposium meervoudig gebruik kerkgebouwen

Veel christelijke gemeenschappen in Nederland en West-Europa
worstelen met het behoud, de financiering en de (her)bestemming
van hun kerkgebouw. Veel kerkgebouwen kregen inmiddels een
andere functie: supermarkt, appartementencomplex, sportschool –
het komt allemaal voor. Maar speelt bij de keuze voor een nieuwe
bestemming de oorspronkelijke functie van het gebouw ook een
rol? Dat is de vraag die centraal staat op het symposium: Liturgie+

De dynamische betekenis van het kerkgebouw.
Dit symposium zal plaatsvinden op donderdag 12 oktober te Nijmegen. Aanknopend bij de
oorspronkelijk functie van het gebouw, de liturgie, wil dit symposium op zoek gaan naar de
meervoudige betekenis en functie van het kerkgebouw. Welke betekenissen heeft het kerkgebouw
in een laatmoderne samenleving? Hoe kunnen liturgie, ruimte en meervoudige betekenis en gebruik
elkaar versterken in deze tijd? Welke nevenfuncties zijn er mogelijk? Hoe verhouden deze zich
inhoudelijk en ruimtelijk tot de liturgie?
Het symposium gaat uit van het Genootschap voor Liturgiestudie en de Liturgische Kring, in
samenwerking met Luce Tilburg University en vindt plaats in de Stevenskerk te Nijmegen. Datum
en tijd: donderdag 12 oktober 2023, 10.00-16.00 uur. Kosten: € 40,00 (studenten: € 10,00).
Inschrijving en meer informatie via de website.

Informatie over de classis

Website: www.pknclassisveluwe.nl. Zie ook Facebookpagina Classis Veluwe - Protestantse Kerk

Je ontvangt deze ‘Ontmoeten op de Veluwe’ omdat je betrokken bent bij de Classicale
Vergadering Veluwe. Zie voor actuele informatie ook de website van de classis. Voel
je vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in het
kerkblad of op de website van je gemeente. In de Nieuwsbrief is ook ruimte voor
initiatieven of ervaringen uit de gemeenten in de classis. Stuur dus gerust iets in.

ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77
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